Vanuit mijn hart

/eq Jij weleens hardop wat iemand voor jou
petekent? Vaak nemen we daar de fijd niet voor.
/onde. In deze rubriek laten we een lezeres
aan het woord die niet langer wil wachten.

In 2013 werd ik helaas slachtoffer van
het toeslagenschandaal. In het nieuws
wordt vaak de term ‘toeslagenaffaire’
gebruikt, maar dat vind ik niet passend.
Opeens kreeg ik allerlei brieven

van de Belastingdienst dat ik ruim
34.000 euro aan toeslagen moest
terugbetalen. Een betalingsregeling
freffen kon niet, dus besloot de
Belastingdienst in 2013 beslag fe
leggen op mijn loon. Ook werden mijn
foeslagen per direct gestopt. Ineens had
ik geen geld meer en ik wist niet hoe

ik nog kon rondkomen. Ondertussen
schaamde ik me kapot, want door

alle vervelende en dwingende
correspondentie van de Belastingdienst,
had ik echt het gevoel dat ik iets fout
had gedaan. Alleen met jullie en wat
familieleden durfde ik mijn torenhoge
schuld fe bespreken. Jullie boden altijd
een luisterend oor en deden zelfs nog
veel meer dan dat.

Zo was jij, Jannie, degene die regelmatig
een volle tas boodschappen bij mijn
voordeur zette als ik niet thuis was. Ook
haalde je me vaak op om ergens heen
tfe gaan. Het was jouw manier om mij
even uit die ellendige situatie fe halen
en dat deed mij altijd goed. En ook
Laura was voor mij een grote steun.

Jij gaf me niet alleen vaak kleding,
maar schoof me af en toe ook wat geld
toe, zonder iets terug te verwachten.
Daarnaast hielp je mij met overzicht
krijgen in mijn financién. Door alle
stress had ik daar geen zicht meer op,
maar jij gelukkig wel.
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Yvette

‘Alleen met jullie
schuld praten’

Jammer genoeg zat jij, Yvette, in
hetzelfde schuitje als ik, want ook jij
was slachtoffer van het foeslagen-
schandaal. Hierdoor wist je precies
hoe wanhopig ik me voelde. Dat ik er
met jou over kon praten, voelde als
een grote opluchting.

Om mijn hoofd even helemaal leeg

te maken, was ik bij Yoli aan het juiste
adres. Weet je nog al die gezellige
keren dat je mij mee uit nam om lekker
te gaan dansen? Net als de anderen
vond je het vreselijk waar ik doorheen
ging. maar als ik er met jou over sprak,
was jouw advies om met de dag fe
leven. Piekeren loste niks op.

Dat zei Francis ook regelmatig tegen
me. Het liefst nam jij al mijn zorgen weg
en als afleiding nodigde je me weleens
uit voor een gezellig avondje in je
jacuzzi of een fochtje met de boot.

En omdat ik dan geen geld had voor
benzine, maakte je vooraf alvast wat

naar mijn rekening over. Zo lief!

Ik zal nooit vergeten wat jullie voor mij
hebben gedaan. Jullie steunden me
met praktische zaken, maar daarnaast
kon ik ook altijd op jullie emotionele
support rekenen. Dat heeft voor mij
echt het verschil gemaakt in deze

zeer moeilijke tijd.

Inmiddels loopt er een onderzoek.

Ik ben nog steeds niet uit de financiéle
problemen, toch voelt het nu minder
zwaar dan eerst. En dat komt vooral
doordat ik me erg gesterkt voel door
jullie onvoorwaardelijke steun. Ik hou
ontzettend veel van jullie, jullie zijn echt
de allerbeste vriendinnen die ik me
kan wensen!

Liefs. Lucia

Wil jij ook vertellen wat iemand voor jou
betekent? Mail je verhaal in het kort naar
post@vriendin.nl, wie weet interviewen we
je voor deze rubriek.
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